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Bezinning 

De Barmhartige Samaritaan 
 
Als student geneeskunde kwam ik vaak in het Dijkzigt Ziekenhuis in 
Rotterdam. Bij de ingang van het ziekenhuis stond dit beeld van de 
Barmhartige Samaritaan. Een indrukwekkend beeld. Kijk, hoe 
zorgzaam, met mededogen het slachtoffer wordt opgenomen en op de 
ezel gelegd om gedragen te worden. 
 
Jaren later wordt het Dijkzigt Ziekenhuis gesloopt om plaats te maken 
voor het hypermoderne Erasmus Medisch Centrum. De Barmhartige 
Samaritaan wordt verwijderd, eerst naar een opslag, dan naar het 
museumpark achter het Erasmus MC. Past het ‘standbeeld’ niet meer 
bij het ‘beeld’ van de medisch technische zorg van het academisch 
ziekenhuis? Wordt de ‘Samaritaan’ hiermee een museumstuk? Iets van 
vroeger?  
 

 
 
Door een artikel in dagblad Trouw over noaberschap (nabuurschap) 
kwam het verhaal van de Samaritaan weer bij mij in beeld. In een 
gemeente in het oosten van het land was men trots op dit noaberschap. 
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In dezelfde gemeente werd eerder heftig geprotesteerd tegen de 
komst van een opvang voor vluchtelingen. Naar aanleiding van het 
artikel schreef een lezer het volgende:  
“Mijn dochtertje van vier zat in een winkelwagentje bij een supermarkt 
in Amsterdam. Plotseling kreeg ze een koortsstuip. Ik raakte in paniek 
en wist niet wat ik moest doen. Een onbekende vrouw greep in. Ze 
duwde mij een auto in. De chauffeur, die op zijn vrouw wachtte, 
begreep meteen de ernst van de situatie. De man, van Marokkaanse 
afkomst, twijfelde geen seconde. Hij startte de auto en reed zelfs door 
rood. Tien minuten later kwam mijn dochter weer bij in het OLVG. Ik 
heb deze vrouw en man nooit kunnen bedanken. Ik heb ze niet meer 
gezien. Voor mij is dit noaberschap”. Samaritanen bestaan dus nog, in 
dit geval met een auto i.p.v. een ezel.  
 
In een overdenking over de Barmhartige Samaritaan schrijft ds. Bert 
Altena: ”Jij bent een naaste. De naaste is niet de ander, de naaste ben 
jij, kun jij zijn. Word jij een naaste voor wie jij op je weg vindt? Ben jij 
een naaste voor wie, heel concreet, een gezicht voor jou krijgt, een 
vraag voor jou wordt, een appèl op jou doet?  
 
Voor wie ben jij een naaste? Dat is de vraag waarmee Jezus de 
wetgeleerde terugstuurt, het leven in. Dat maakt het ongemakkelijk, 
maar bij het geloof hoort nu eenmaal een permanent ongemak. Omdat 
je altijd zelf in het geding bent.” 
 
Ward Logtenberg 
 
Foto: De Barmhartige Samaritaan - Bisdom Rotterdam 
Beeld gemaakt door Han Wezelaar 
Vroeger hielpen we elkaar, Luc.10:25-37, Overdenking ds. Bert Altena 
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Pastoraat 

Bloemenoproep voor paasmorgen! 

Over enkele weken vieren we in de Johanneskerk Pasen: voor velen het 
belangrijkste feest in de christelijke traditie.  
Voor dit feest willen we op paasmorgen het kruis aan de muur weer met 
diverse kleurige lentebloemen versieren als teken van nieuw leven! 
Wilt u daarom op paasmorgen een of meerdere bloemen 
meenemen?  
 
De Bloemengroep 
Christel, Elly, Geja, Rita, Thea en Ward 
 
Dank 
Aan de lieve mensen van de Johanneskerk,  
Hartelijk bedankt voor het mooie boeket en de kaarten voor onze 
verjaardagen.  
   
Een hartelijke groet,  
Christien en Jan Manenschijn  
 

Afscheid 
Voor ieder die geen digitale of papieren kaart heeft ontvangen, komen 
hier de gegevens over het afscheid van mevrouw Syta van Aken – van 
der Linden. 
Zij overleed op 28 maart jl. 
De afscheidsdienst zal plaatsvinden in de aula van de Nieuwe 
Algemene Begraafplaats aan de Koningin Julianalaan, op dinsdag 8 
april om 13.30 uur.  
Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de aula.  
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Kerkenraad 

“Een nieuwe morgen” 
Al een aantal jaren kreeg u voor de Stille/Goede 
Week een boekje om dagelijks even stil te staan in 
een wereld waar zoveel rumoer, onrust en onvrede 
is. Opnieuw zal in de komende weken een boekje 
met beeld en tekst voor iedere dag van de 
Stille/Goede Week bij u bezorgd worden. 

  
De kerkenraad wil de samenstellers - Diederiek 
van Loo, Epko Smit en Hans Neecke - van “Een 
nieuwe morgen – Pasen 2025” heel hartelijk 
danken voor het samenstellen en vormgeven van 
dit mooie boekje.  

 
De afbeelding op de omslag, “Het lege graf”, is van de Bulgaarse 
kunstenares Julia Stankova.  
 
 

Zomerfeest 5 juli 
Iemand vroeg mij een tijdje geleden: “Waarom is er geen feest voor 
vrijwilligers van de Johanneskerk?” Ik vond het een goed idee en ben 
gaan tellen hoeveel vrijwilligers wij hebben. Ik kwam uit op meer dan 
70 personen! En dan zijn er nog mensen die vrijwilliger zijn geweest, 
maar om verschillende redenen gestopt zijn. Op een totaal van ca 200 
leden hebben we dus heel veel (ex-) vrijwilligers. Vandaar dat er een 
zomerfeest voor alle gemeenteleden komt op zaterdag 5 juli. Een 
feestelijke bijeenkomst voor jong en oud en iedereen die niet jong en 
niet oud is. 
 

 
Heb je ideeën voor deze bijeenkomst? Laat het mij de komende weken 
weten! 
 
Hilje Logtenberg van der Grient, scriba 
 
scribajohanneskerk@pknleersum.nl 
06 536 871 31 

about:blank
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Uit de pastorie 

 
Niet de angsten. Maar de liefde. 
 
Op weg naar Pasen deel ik met u graag psalm 139, de psalm die in de 
dienst van de paasmorgen altijd zijn plaats vindt, eigenlijk vanwege die 
ene regel: ‘…ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.’ (139:18) Het had een 
woord van Jezus kunnen zijn, die zich in dood en leven toevertrouwde 
aan God.  
In een paasdienst vallen ook de woorden over licht en donker extra op: 
Voor U, God is het duister niet donker, de nacht is licht als de dag’. 
(139:12).  Maar deze hertaling is vooral geschreven bij de eerste regel 
van de psalm ‘Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u doorziet van verre 
mijn gedachten.’ De tekst gaat over jezelf laten kennen, jezelf 
toevertrouwen, ook wel genoemd: geloven. En over de weerstand 
daartegen, die ook in velen van ons zit. Over het heen en weer 
geslingerd worden tussen verlangen naar God (en je mag ook in plaats 
van ‘God’ een van Gods pseudoniemen lezen als ‘Liefde’ of: ‘Licht’ of 
‘Leven’ of ‘Zegen’) en verzet tegen God. Tussen je laten kennen en je 
niet gewonnen geven, tussen controle en uit handen geven.  
Daarom voor ieder die blij wordt van Pasen en voor ieder die korzelig 
wordt van Pasen deze psalmbewerking van de hand van Karel Eykman.  
 
Ik laat me niet gauw kennen 
want zo ben ik niet. 
En wat ik wel ben 
gaat niemand wat aan. 
Zo iemand ligt mij niet 
aan wie ik ziel en zaligheid toevertrouw 
ik zou niet weten wie dat zou kunnen zijn. 
 
Maar dan te weten dat er een is 
die mij door en doorheeft 
die mij door en doorziet 
die mij doorlicht door merg en been 
tot in mijn nieren, tot op het bot, 
dwars door mij heen, tot in het hart. 
Zo één, wie zou dat kunnen zijn? 
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Om dan te weten dat er een is  
die mij vierkant uitlacht 
als ik stoer doe, als ik opschep 
die een hand legt op mijn schouder 
als ik me opwind, als ik kwaad ben 
of diepbedroefd en dat niet wil laten zien. 
Zo één, zou hij dat kunnen zijn? 
 
 
Diederiek van Loo 
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Diaconie 

Collecten 

1e Collecte 6 april 2025 
KiA Golfstaten; zending 
 
De kracht van Bijbelverhalen 
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange 
werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen 
voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen 
en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. 
Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een 
vertelmethode waarbij bijbelverhalen mondeling worden door-
gegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen 
betekenis in het leven van alledag. De Bijbel geeft moed en kracht. 
 
1e Collecte 13 april 2025 
Protestantse Kerk Nederland; missionair werk 
 
Missionaire kansen met Pasen 
Met het landelijk evenement ‘The Passion’ komt het paasverhaal bij 
miljoenen mensen in de huiskamer. Een missionaire kans!  
 

 
The Passion, 17 april Terneuzen 

 
Daarom biedt de Protestantse Kerk rond de uitzending van ‘The 
Passion’ diverse initiatieven aan. Kerken kunnen met een 
passionpakketje voor buurtbewoners een kijkavond organiseren en 
over de betekenis van Pasen doorpraten. Ook kunnen ze een wake met 
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een replica van het passionkruis organiseren. Zo ben je kerk naar 
buiten. Voor kijkers thuis is er online verdiepend materiaal en een 
magazine. 
 
 
2e Collecte 2025 
Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen 
 
In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de eigen oogst te 
leven. Gelukkig gedijen sheabomen goed in dit gebied. Deze bomen 
voorkomen erosie en leveren kostbare vruchten: de sheanoten. Die zijn 
een bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Ze rapen de noten van 
mei tot augustus als er op het land weinig werk is. Als ze de noten lang 
koken, komt de olie vrij waar ze sheaboter van maken. Die gebruiken ze 
om te bakken, maar ook voor lichaamsverzorging. De traditionele 
manier van rapen en verwerken is tijdrovend. Veel vrouwen verkopen 
hun producten aan tussenhandelaren als de prijs laag is door het hoge 
aanbod. 
 
Sinds de landbouworganisatie van de Ghanese kerk vrouwen traint en 
begeleidt, zijn sheanoten een stuk winstgevender geworden. Er 
worden centra opgezet waar de vrouwen de noten goed kunnen 
bewaren en machinaal kunnen verwerken tot boter. Dat scheelt veel 
werk.  
 

Bankrekeningen 

Diaconie (graag datum en doel vermelden): 
NL85 RABO 0373 7093 58 
 
College van kerkrentmeesters Johanneskerk:  
NL82 RABO 0373 7408 40 

Ledenadministratie 

Bericht van overlijden: 

28 maart 2025  mevr. J.S. (Syta) van Aken – van der Linden 
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Ontmoeten en Verdiepen 

Oecumenische vespers 40-dagentijd 
In de 40-dagentijd, onze weg naar Pasen, komen we op dinsdagen in 
de Johanneskerk samen voor een moment van bezinning, stilte en 
gebed. De laatste vesper, georganiseerd door de 
Johanneskerkgemeente en de geloofsgemeenschap St. Andries, wordt 
gehouden op dinsdag 8 april van 19.30 - 20.00 uur.  
We nodigen u en jou van harte uit om gebruik te maken van deze 
momenten van bezinning, verstilling en gebed. 

 

 

 
Maandag 7 april De zin van ziekte 
In zijn boek 'De zin van ziekte' gaat de bekende theoloog, schrijver en 
spreker Alain Verheij op zoek naar wijze woorden in Bijbel en literatuur 
over dit gevoelige onderwerp. Vragen omtrent 'hoe om te gaan met 
ziekte', kortstondig of chronisch, fysiek of psychisch, ernstig of 
beheersbaar, zijn van alle tijden. Hoe praten we erover? Welke 
betekenis kennen we er aan toe – en is er überhaupt zin en betekenis te 
vinden in ziekte?   
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Alain Verheij gaat hierover met ons in gesprek aan de hand van 
Bijbelverhalen en hedendaagse schrijvers. 
 
Datum:         maandag 7 april 
Tijd:              20.00-21.45 uur 
Locatie:        Johanneskerk    
Entree:         € 5 
 

Zaterdag 12 april Ademtocht – Groene Wandeling 
We verzamelen om half 10 in de Koningshof in Doorn en wandelen naar 
het zwerfsteneneiland bij de zandafgraving in Maarn. Onderweg 
denken we na over de rol van de mens in de tijdlijn van de aarde. Bij het 
zwerfsteneneiland krijgen we koffie en een rondleiding. Daarna 
wandelen we terug. Totale afstand circa 11 km.  
 

 
 
Gezien de rondleiding graag uiterlijk 8 april aanmelden bij Goof 
Lindijer, g.lindijer@kpnplanet.nl. Desgewenst is vervoer van en naar het 
eiland ook zelf te regelen, geef dat aan bij de aanmelding. 
  
Datum:         Zaterdag 12 april                                                                                                  
Tijd:              9.30-13.00 uur                                                                                          
Locatie:       Koningshof Doorn                                                                                                   
Entree:         € 5 
Aanmelden: Goof Lindijer, g.lindijer@kpnplanet.nl 
 
Namens de commissie O&V,  
Teun Monster 

mailto:g.lindijer@kpnplanet.nl
mailto:g.lindijer@kpnplanet.nl
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Johannes in het dorp 

Dinsdag 15 april  Passieconcert Stabat Mater 
Dinsdag 15 april wordt als voortzetting van de Vespers in de 40-
dagentijd  in de Johanneskerk het schitterende ‘Stabat Mater’ van 
Pergolesi uitgevoerd. In de sobere bezetting van twee zangers en 
organist brengen Claudia Kuhnt, Inge van Keulen en Henk Veldman 
deze ontroerende muziek voor het voetlicht. 
 

 
 
Een anonieme dichter in de 13e eeuw, ergens in Frankrijk of Italië, 
schreef over Maria die onder het kruis staat, verscheurd door verdriet. 
Die tekst inspireerde talloze componisten en de mooiste compositie 
gaat u horen: die van Giovanni Baptiste Pergolesi. Een cyclus van 
gezangen over Maria waar halverwege het stuk een kentering zit en de 
dichter zich naar binnen keert. 
 
Pergolesi weet de rouw en de pijn, maar ook het  geloofsvertrouwen en 
de troost in noten te vangen. Tijdloos aangrijpend. 
 
Datum:         dinsdag 15 april                                                                                                  
Tijd:              19.30-20.30 uur                                                                                          
Locatie:        Johanneskerk                                                                                                   
Entree:         collecte bij de uitgang 
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Zingen voor vrede 

 
Kom zingen voor VREDE als de VREDE u lief is, u aan het hart     gaat. 
 
Elke maandag, t/m eind mei, kunt u samen met anderen komen zingen, 
neuriën voor VREDE van 17.00 tot ongeveer 17.30 uur. Of kom gewoon 
luisteren! Sta gewoon even stil! 
Wees welkom. 
 
Waar?? 
In het winkelcentrum Leersum, bij apotheek de Drie Leliën. 
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Inspirerende avond met onze internationale theologen 

Afgelopen 25 maart namen Christiana, Matthew, Michael en Gelet ons 
mee naar hun thuisland.  
Aan de hand van foto’s, filmpjes en verhalen vertelden zij enthousiast 
en bevlogen over hun leven, familie, hun kerk, geloofsbeleving, en de 
rol van de kerk in de maatschappij.  
De verschillen in achtergronden en geloofsbeleving zijn groot. Maar in 
de kern van ons geloof zijn we "een-in Christus” en onderdeel van de 
wereldkerk.  
Een verrijking om hun kleurrijke verhalen te horen... 
 
Johan Doornenbal 
 

 1                         2 
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  3                                       4 
foto 1: Christiana;   foto 2: Gelet;   foto 3: Michael;   foto 4: Matthew 

Bij de diensten 

 
De drie heilige dagen van Pasen 
Op Witte Donderdag beginnen we een dienst die pas met de paaswake 
wordt afgesloten. Op donderdag luiden de klokken en wordt u welkom 
geheten en pas na de paaswake is er een zegen. Eigenlijk zouden we 
de hele nacht moeten waken tot de zon opkomt op paasmorgen, maar 
we gaan toch tussendoor maar even naar huis voor een paar uurtjes 
slaap. Drie dagen lang beleven we Pasen, elke dag staat een ander 
aspect centraal.  
 
Op Witte Donderdag staat de liefde centraal die Jezus ons voorleefde 
en ons opdroeg: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt 
gelijk Ik u liefgehad heb.’ Dat krijgt vorm in het samen delen van brood 
en wijn en in het verhaal van de voetwassing, de onderlinge 
hulpvaardigheid en dienstbaarheid. De cantorij zingt het ‘Ubi caritas et 
amor, Deus ibi est’: daar waar liefde en vriendschap zijn, daar is God 
dichtbij.’ 
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Op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van Jezus. Maar 
niet alleen zijn lijden, ook zijn leven. Want de liefde voor mensen en 
voor God die zijn leven tekenden maken dat deze vrijdag toch 'goed' 
genoemd wordt. Het lijden van alle tijden resoneert mee in deze dienst, 
mijn eigen en andermans weerloosheid, machteloosheid en 
kwetsbaarheid. De dienst eindigt in stilte. 
 
De dienst op de vooravond voor Pasen begint in diezelfde stilte. In het 
donker wachten we op een teken van leven, op het licht van Christus. 
De cantorij zingt van het wachten en van Gods aanwezigheid als licht in 
ons midden. Daarna roepen we met verschillende Bijbelverhalen in 
herinnering hoe vaak God mensen gered heeft van de dood, tot we 
komen aan het verhaal van Jezus die opstond uit de dood en we 
besluiten met onze eigen opstanding uit het water van de dood, bij 
onze doop. Deze nacht der nachten is overdadig rijk aan betekenis, 
feest en ritueel – we moeten er tenslotte weer een jaar op kunnen teren. 
 
Als de zon opgekomen is op de paasmorgen vieren we met veel 
paasliederen de opstanding van Christus. We lezen over de eerste twee 
mensen op aarde en over de tuin waar Maria de Opgestane ontmoet. 
Het kruis werd voor ons tot een levensboom, en daarom vullen we het 
kruis in de kerk met bloemen. Bloemen om blij van te worden, om van 
uit te delen, als niet aflatende hoop voor in de nachten.  
 
Gezegend, vrolijk Pasen wens ik iedereen! 
 
Diederiek van Loo 
 
 

------------------------------------------- 
 
De weeksluiting in De Schermerij van vrijdagavond 11 april wordt 
verzorgd door ds. Diederiek van Loo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

Voorgangers de komende weken: 
 

06/04:  ds. Diederiek van Loo 
13/04:                   ds. Coby de Haan, Veenendaal 
17/04:           ds. Diederiek van Loo - Witte Donderdag  
18/04:  ds. Diederiek van Loo - Goede Vrijdag 
19/04:  ds. Diederiek van Loo - paaswake 
20/04:  ds. Diederiek van Loo - paasmorgen 
27/04:  ds. Diederiek van Loo 
 
Autodienst 
 
6 april:  Elly Kamermans    431494    
13 april:  Henk Steenwijk   06 46116298 
 
Ga voor de liturgie naar   https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie 

Overige informatie 

Website 
Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl 
Stuur uw berichten voor de website naar: 
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl 
 

Nieuwsbrief 
Let op!! 
In verband met Pasen vervroegen wij de uitgave van de 
volgende Nieuwsbrief!! 
Kopij graag vóór woensdag 16 april 12.00 uur sturen naar 
e-mail: 
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl 
 
Samensteller Nieuwsbrief:  
april t/m juni 2025:  Teus Stahlie 
juli t/m sept 2025:  Hans Neecke 

https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
http://www.johanneskerkleersum.nl/
mailto:nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

